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Fractal.  
Een onafhankelijk journalist met een eigen inzicht, een eigen mening, soms wat eigenwijs   

maar wel met een eigen verhaal. Het staat eenieder vrij om Blogs en reportages in zijn 
geheel te publiceren of te delen en te gebruiken met bronvermelding. 
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Beste lezers,  
 

Onderstaand is de songtekst van een toch wereldberoemd liedje waarvan je de vertaling, 
voor zover het mogelijk is, kunt raden welk liedje dat is. Denk goed na over deze tekst en 

mijn boodschap onder deze songtekst… Ik heb het woordje Chicago van de officiële tekst 
gewijzigd in Nederland… 
 

Als de sneeuw vliegt 
Op een koude en grijze ochtend in 

Nederland 
Er wordt een arm, klein babykindje 
geboren 

  In de getto 
 

En zijn moeder huilt 
Want als er één ding is dat ze niet nodig 
heeft is weer een hongerige mond om te 

voeden 
  In de getto 

 

Mensen, begrijp jullie het niet 
Het kind heeft een helpende hand nodig 
of hij zal op een dag uitgroeien tot een 

boze jongeman 
Kijk eens naar jou en mij 

Zijn we te blind om het te zien? 
Draaien we gewoon ons hoofd om 

en kijken we de andere kant op 
Nou, de wereld draait 
En een hongerig jongetje met een 

loopneus speelt op straat terwijl de koude 
wind waait 

  In de getto 
 
En zijn honger brandt 

Dus begint hij 's nachts door de straten 

te zwerven 
En hij leert hoe hij moet stelen 

En hij leert vechten 
  In de getto 
 

Toen op een nacht in wanhoop 
De jonge man maakt zich los 

Hij koopt een pistool, steelt een auto 
Probeert weg te vluchten, maar hij komt 
niet ver 

En zijn moeder huilt 
 

Terwijl een menigte zich verzamelt rond 

een boze jongeman 
Gezicht naar beneden op straat met een 
pistool in zijn hand 

  In de getto 
 

En als haar jonge sterft 
  In de getto 

 
Op een koude en grijze ochtend in 
Nederland 

Er wordt weer een klein babykindje 
geboren 

  In de getto 

En zijn moeder huilt 
  In de getto 



Ik ben geen Elvis Presley fan ben maar het liedje werd op de radio gespeeld direct nadat bij 
mij te oren kwam over de 15 minutenwijken wat in Utrecht zal worden gebouwd en in 

Amsterdam is gecreëerd door financiering van het WEF en dus van ONS geld. Laat duidelijk 
zijn dat het geld wat het WEF uitgeeft gewoon onze centjes van de bank zijn. Op deze wijze 

bouwen wij mee aan de hoofdstad van Europa volgens het WEF en ons kabinet van Rutte.  
 
Wat is eigenlijk een getto? 

 
“Een getto is een stadswijk die voor het overgrote deel wordt bewoond door mensen 

die behoren tot een enkele etnische, religieuze of raciale groep, veelal met een laag 
inkomen. Vaak zijn deze mensen door de overheid of door de omstandigheden 
gedwongen om daar te wonen”.  

 
 
 

Veel mensen in mijn omgeving halen hun schouders op omdat ze het gewoon niet kunnen 
of willen snappen wat er allemaal gebeurt maar als ze straks gevangen zitten in hun eigen 15 

minuten omgeving dan heb je hetzelfde als wat er met de lockdown gebeurt. Oma en Opa krijgen 
hun kleinkinderen nooit meer te zien. Al dat lockdown gedoe is en was bedoeld  om jou aan te 
wennen dat je niet meer verder komt als 15 minuten van je huis. Trouwens hoe moet je verder 

dan 15 minuten want je auto heb je dan al ingeleverd bij het rijk. Moet ik dan jullie uitlachen 
door te zeggen wie niet luisteren wil moet het maar voelen? Ik hoop niet dat het zover zal komen.

Succes,  

Fractal 


