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Fractal.  
Een onafhankelijk persoon met een eigen inzicht, een eigen mening, soms wat 

eigenwijs   maar wel met een eigen verhaal. Het staat een ieder vrij om Blogs 
in zijn geheel te publiceren of te delen en te gebruiken maar met 

bronvermelding. 
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Geachte lezer, 

De Partij van de Dieren is nu werkelijk 

de weg kwijt en de gevolgen zijn nu 

geheel voor hun zelf. 
 
Sinterklaas Zonder Paard: Een Kritische Blik op Traditionele Veranderingen 

 

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft recentelijk een voorstel gedaan dat de 
gemoederen flink bezighoudt: Sinterklaas zou zijn intocht voortaan zonder 

paard moeten maken. Deze roep klinkt na berichten over dierenmishandeling 
tijdens de intocht van 2022. De vraag rijst echter waarom de PvdD niet direct 

in 2023 actie heeft ondernomen of is dit voorstel een slimme zet is voor de 
komende verkiezingen in 2025. 

 
Waarom Nu Pas Actie? 

Het is opvallend dat de PvdD pas nu 
met een dergelijk voorstel komt. De 

partij staat bekend om haar 
dierenrechtenagenda, dus waarom 

is er niet eerder een protest 

geweest? Een mogelijke verklaring 
is dat de partij haar pijlen richt op 

de lange termijn impact en mogelijk 
de publieke opinie wilde peilen 

voordat zij een rigoureuze 
verandering voorstelden. Toch 

roept dit vragen op over de 
effectiviteit en de timing van hun 

politieke strategie. 
 

Een Verkiezingsstunt? 

Met de verkiezingen van 2025 in 
zicht, kan men zich afvragen of 

deze actie niet vooral bedoeld is om 
de aandacht te trekken. In een tijd 

waarin politieke partijen strijden om 

aandacht en stemmen, kan een 
dergelijk controversieel voorstel de 

PvdD in de schijnwerpers zetten. 
Maar werkt deze strategie? De 

publieke opinie is verdeeld, en 
hoewel sommige mensen het idee 

van een diervriendelijke intocht 
steunen, zijn anderen fel tegen het 

veranderen van een geliefde 
traditie. 



Interne Meningsverschillen 
Binnen de PvdD 

Het is aannemelijk dat niet iedereen 
binnen de PvdD het eens is met 

deze drastische aanpak. Tradities 
zijn vaak diep geworteld in de 

cultuur en emotionele beleving van 
mensen. Het is dan ook een 

delicate balans tussen het 
beschermen van 

dierenrechten en 
het respecteren 

van culturele 
tradities. Helaas is 

er weinig publiek 

debat binnen de 
partij zelf, wat de 

vraag oproept of 
er voldoende 

ruimte is voor 
interne discussie. 

 
Steun van Andere Partijen en 

Gemeenten 
Tot nu toe lijkt de steun van andere 

politieke partijen beperkt. De 
meeste partijen zijn terughoudend 

om zich uit te spreken over een 
onderwerp dat de potentie heeft om 

kiezers te vervreemden. Toch zijn 

er enkele gemeenten, vooral met 
een linkse signatuur, die openstaan 

voor het idee. Amsterdam, bekend 
om zijn progressieve beleid, zou 

een van de eerste steden kunnen 
zijn waar Sinterklaas zonder paard 

arriveert. 
 

De Implicaties voor Andere 
Tradities 

Als deze verandering wordt 
doorgevoerd, wat betekent dat dan 

voor andere tradities? Het is niet 
ondenkbaar dat dit een precedent 

schept voor verdere aanpassingen. 

Kerstmis zonder kerststalletje met 

dieren? Pasen zonder Flappie het 
konijn? Het roept de vraag op waar 

de grens ligt tussen het aanpassen 
van tradities en het behouden van 

culturele erfgoed. 
 

Een Kritische Blik op Dubbele 
Standaarden 

Er is ook sprake van dubbele 
standaarden in de 

discussie over 
tradities. Als we 

Sinterklaas zonder 
paard willen 

vanwege 

dierenwelzijn, wat 
zegt dat over andere 

feestdagen zoals het 
Suikerfeest? Moeten 

we dat ook 
aanpassen omdat 

suiker slecht is voor 
de gezondheid? Deze discussie 

toont de complexiteit aan van het 
aanpassen van tradities en de 

noodzaak van een genuanceerde 
benadering. 

 
Conclusie 

De wens van de PvdD om 

Sinterklaas zonder paard te laten 
arriveren is een onderwerp dat veel 

stof doet opwaaien. Het raakt aan 
de kern van wie we zijn als 

Nederlandse samenleving en hoe 
we omgaan met tradities en 

dierenrechten. Of het nu een 
slimme politieke zet is of een 

oprechte poging om dierenleed te 
verminderen, het is duidelijk dat 

deze discussie nog lang niet voorbij 
is. Het is aan de politiek en de 

samenleving om een evenwicht te 
vinden tussen het respecteren van 

tradities en het bevorderen van 

dierenwelzijn
. 

Met groet, 
Fractal 


